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Les Troubadours de Gravelingues 

De Troubadours de Gravelingues is een vereniging zonder
winstoogmerk die al meer dan 35 jaar klank- en lichtshows organiseert.

Naast deze belangrijke activiteit neemt zij deel aan de toeristische
en culturele activiteiten van de kust (straatvoorstellingen,

historische optochten, enz.).
Met haar 350 medewerkers, «onvermoeibare Troubadours», heeft zij 
het afgelopen jaar bijna 18.000 uur vrijwilligerswerk verricht om al 

deze activiteiten uit te voeren.
Iedereen brengt zijn knowhow, maar vooral zijn passie en inzet

voor de vereniging in, in overeenstemming met het motto
van de vereniging:

«Ernstig zijn, zonder zichzelf al te ernstig te nemen».

Contact :
Les Troubadours de Gravelingues

1 Rue de l’Industrie - Lot 7
59820 Gravelines

U vindt ons op Facebook « Le Son et Lumière de Gravelines »
of op onze website www.son-et-lumiere-gravelines.com



Tabel 1
1952. Carnaval in Duinkerken! Meneer Dumoulin wacht op de Reuze 

«Reuze Papa». Michel, zijn zoon, wil weten wie die «Reuze» is. Dus, welkom 
bij de legende van onze Reus ! Hier wordt u ondergedompeld in het jaar 

630 met deze Viking en onze heilige bisschop Eloi...

Tabel 2
1164, Thierry d’Alsace, Vlaamse graaf, bouwer van Gravelines,

vertrekt naar Palestina... Van deze talrijke kruistochten brengt hij
de techniek van de windmolen mee...

Arnold, de eerste molenaar, komt zijn pasgeboren zoon voorstellen die, 
net als zijn vader, het beroep van molenaar zal uitoefenen... Wat hem het 

patroniem zal opleveren: Vermeulen.

Tabel 3
1900. Lucien Dumoulin heeft een rebelse dochter die de Ursulinen 

«Sacré-Coeur» tegen de haren instrijkt... Zij wil een voorouder van de 
familie imiteren: Marieke!  Rond 1530 wilde Charles-Quint weten hoe 

het gesteld was met de vestingwerken van Gravelines... Zijn architecten 
moesten de molen Vermeulen, die in de as van de vestingmuren stond, 

afbreken. De kleine Marieke durft de confrontatie aan met de man die het 
bedrijf van haar vader en haar voorouders heeft geruïneerd !

Tabel 4
Charles Quint, geboren in Gent, sprak zowel Frans als Vlaams. Zijn zoon 
Philippe II had geen affectie voor Vlaanderen, een land ver van Spanje... 
Deze Vlamingen werden zelfs «bedelaars» genoemd door de Spaanse au-
toriteiten! Oorlog was onvermijdelijk ! Jean Vermeulen, zoon van de mo-
lenaar van Gravelines, gewond in de strijd keert terug naar Gravelines...

Tabel 5
Jean Vermeulen vergeet snel zijn wonden. De mooie Marie Zonnequindt 
heeft hem haar hand beloofd. In de kerk van Sint Willibrord wordt het 

jonge paar gezegend door de abt ! En het is de bruiloft! Heel Gravelines
is er om het bruidspaar te eren met een «Vlaams vivat»...

Een bezoekende schilder, Brueghel, vereeuwigt de bruiloft
en het boerse Vlaanderen...

Tabel 6
1952, meneer Dumoulin is met zijn zoon Michel. Hij kent nu de legende. 

Maar niet deze Cô Pinard die de band leidt met zijn grote harige pet. 
«Dezelfde sjako die je voorvader Julien droeg toen hij waakte over 

de haven van Gravelines. Hij controleerde de bacôves die uit
de Marais kwamen, volgeladen met groenten voor Engeland... Hé hé hé, 

de Marais de Saint-Omer met de mysterieuze Marie Grouette !

Tabel 7
14 juli 1937. Félicien Dumoulin haat deze datum.

Zijn vader Lucien werd op 14 juli 1918 door de vijand neergeschoten... 
Zijn verre voorvader, Antoine Dumoulin, werd vermoord door

Revolutionairen op 14 juli 1792... Gedood door de menigte, niet door het volk.
Kijk, Félicien, het was in Honschoote dat een gewapend volk de vijand 

versloeg door te roepen: «LIBERTY!
En het was op 14 juli 1937 dat Félicien een zekere... Jeanne ontmoette !

Tabel 8
Mei 1940... Jeanne en Félicien zijn getrouwd... Jeanne is zwanger... Maar 
ze moeten vluchten. Het is de Exodus ! Jeanne en haar moeder blijven in 

Bourbourg, Félicien keert terug naar zijn regiment.
1942. De bezetting. Ontbering, rantsoenbonnen... En een baby, Michel, die 

gevoed moet worden...
1944, de Canadezen zijn aan de oevers van de Aa. Gravelines is bevrijd. Fé-
licien, een krijgsgevangene, wordt herenigd met zijn Jeanne... En de kleine 

Michel die hij niet kent...

Tabel 9
2022. Gravelines wordt bezocht met zijn vestingwerken. De gids pre-

senteert onze molen, die al bijna duizend jaar eigendom is van één en de-
zelfde familie, de Dumoulins. Maar soms heeft ze het over de Vermeulen...

Dus één familie of twee? Het antwoord op dit probleem ligt in het door 
Louis XIV in de 27e eeuw veroverde Vlaanderen.

Tabel 10
1659. Vlaanderen wordt Frans. Louis XIV houdt niet graag van deze streek 

die te veel naar Spanje is gekanteld. Daarom zullen sommige Vlamingen hun 
naam verfranzen om als goede onderdanen van de Koning te verschijnen...

Zo werd Vermeulen, in de 12e eeuw in de parochieregisters geschreven, in 
het midden van de 17e eeuw Dumoulin.

Jacques Vermeulen/Dumoulin zag een van zijn zonen, Pierre, vertrekken 
om in Versailles de geneeskunde te beoefenen met een andere Graveliner: 

Georges Mareschal, arts van de Koning.
Gaat een Dumoulin officieren in Versailles ? Versailles !!! Ja, Versailles !!! 
Dat heb je goed gelezen! Een Dumoulin, een afstammeling van de mole-

naars Vermeulen, gaat zijn beroep uitoefenen in Versailles !

Tabel 11
Wat is er mooier dan deze familiesaga af te sluiten met een prachtige 

apotheose ! Versailles en zijn pracht en praal! Versailles en zijn verreikende 
vermakelijkheden! Versailles en zijn hovelingen onderworpen door een 

koning versierd met duizend zonnelichten. 
En in het midden van dit hof, een jonge Dumoulin, een achter-achter-ach-

terneef van deze Vermeulen, nederige molenaars uit Gravelines.


